Thuis bij God

Hoe vaak ben ik niet de weg weer kwijt geraakt
In de puinhoop van wat is geweest?

Door zoveel lasten kan ik nauw’lijks staan

Ik verlang ernaar om bij U te zijn, om bij U te zijn

Ik geef mij aan Uw genade, Heer

Ik verberg me voor U niet meer

Voor mij is dit niet de eerste keer

Ik kom weer thuis bij God, verwelkomd thuis bij God.

Zo kostbaar is het! Heer, U redde mij

U gaf Uw eigen Zoon en bracht mij weer thuis

U verkoos mij; ik wil U prijzen, Heer.

Ik ben dankbaar voor Uw liefde en trouw, Uw liefde en trouw.

U omarmt mij telkens weer

U bent genadig en U neemt mij altijd aan
Vergeving is bij U

Dank U Heer, U houdt van mij.

Uw liefde is zo groot.
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